
Orde van dienst voor zondag 23 april 2023 – Met straat- en 
drugspastoraat in Amsterdam 
 
wie mee wil zingen mag meezingen 
Liedteksten staan onderaan het document 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
Welkom 
In memoriam Jan van Zadelhoff 
Zingen: Lied 961 – Niemand leeft voor zichzelf 
 
Bemoediging en groet 

vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg. Wees welkom hier in dit huis 

waar we liefde vieren 

en Gods naam met die van ons verbinden. 

gem. God kent ons van hart tot hart 
vg. Wij krijgen de groeten van God 
 en de groeten van Jezus 

 die ons met open armen ontvangen 

omdat iedereen welkom is in hun naam 

 Vrede en genade voor jou 
elke dag van ons leven. 

gem. Laat Gods aanwezigheid ons verwarmen. 
Amen 

 
Samen met de Straatklinkers zingen we: - ELB 425 - Dit is de dag die de Heer ons geeft 
       
Gebed om ontferming 
Zingen: Lied 868: 1,2 – Lof zij de Heer 
 

Rondom de Bijbel 
 

Stenen, hoezo stenen?  
 
Verhaal Grada 
 

Straatklinkers zingen 1 of 2 liederen:  - Hava Nagilla  
      - Lied van alle mensen 
 
Lezen: 1 Petrus 2: 4-9a  - Bijbel in gewone taal (bewerkt)  
God zegt in de heilige boeken: «Ik heb op de berg Sion de eerste steen gelegd voor mijn 
tempel. De steen die ik gekozen heb, is kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen.» 
Jezus Christus is de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de levende steen. Want 
God heeft hem weer levend gemaakt, nadat de mensen hem gedood hadden. Jullie zijn in 
hem gaan geloven, en daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. Samen zijn jullie Gods 
tempel. 



Jullie brengen offers aan God, als heilige priesters. Jullie offer is het dienen van God door 
goed te leven. Want dankzij Jezus Christus doen jullie wat God wil. 
Voor jullie is Jezus Christus de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Want jullie geloven 
in hem. Voor anderen kan hij een gevaarlijke steen zijn waarover je struikelt en die je zomaar 
aan de kant gooit 
Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij hem. 
 
Uitleg/gesprek - Jouw steentje bijdragen 
 
Zingen: Lied 276: 1,2 – Zomaar een dak boven wat hoofden 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Gebeden  
Op verschillende plaatsten kan een gebed worden uitgedrukt met: 
 - Kaars aansteken 
 - Zand erover (steen begraven in bak zand) 
 - Klaagmuur (briefje met gebed in muur steken als vorm van gebed) 
Gesproken gebed  
Stil gebed 
Onze Vader… (traditionele versie) 
 
Straatklinkers zingen 1 of 2 liederen: - Een mooi plekje  
      - Het zijn de kleine dingen die het doen 
 
Collectemoment 
 

Tenslotte 
 
Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan  
 
Zegen afgesloten met de Straatklinkers: Lied 872 – Masithi Amen 
 
Straatklinkers zingen:  - Angels watching over me 
    - Rock my soul 
    - Aan de Amsterdamse grachten 
 
 
  



Liedteksten 
 
Dit is de dag 
 
dit is de dag dit is de dag 
die de Heer ons geeft die de Heer ons geeft 
weest daarom blij weest daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd 
dit is de dag die de Heer ons geeft 
weest daarom blij en zingt verheugd 
dit is de dag dit is de dag 
die de Heer ons geeft 
 
t h i s i s t h e d a y 
this is the day this is the day 
that the Lord has made that the Lord has made 
we will rejoice we will rejoice 
and be glad in it and be glad in it 
this is the day that Lord has made 
we will rejoice and be glad in it 
this is the day this is the day 
that the Lord has made 
 
Hava Nagila 
 
hava 
nagila hava 
nagila hava 
nagila ve-nismeha 
 
hava neranenah 
hava neranenah 
hava neranenah ve-nismeha 
 
uru uru uru 
uru ahim be-lev sameah (4x) 
uru ahim (2x) 
be-lev sameah 
 
  



Lied van alle mensen 
 
op deze ster goeie ouwe aarde 
waar alles twinkelt net als ik en jij 
zing ik het lied van alle mensen alle mensen vrij en blij 
dit is het lied van alle mensen alle mensen vrij en blij 
 
je hebt geen titel en ook geen diploma 
maar je noemt god als een vriendje 'jij' 
en God is dol op alle mensen alle mensen vrij en blij 
dit is het lied van alle mensen alle mensen vrij en blij 
 
journalist op je eerste bladzij 
gaat de vrede onze neus voorbij 
maar je kunt niets beters wensen dan alle mensen vrij en blij 
dit is het lied van alle mensen alle mensen vrij en blij 
 

- Tussenspel  
 
als het slaapt kun je niet stoppen met kijken 
het kleine kind met een schone lei 
een sprankje hoop voor alle mensen alle mensen vrij en blij 
dit is het lied van alle mensen alle mensen vrij en blij 
 
beroemde ster in je ivoren toren 
't is maar een lot uit de loterij 
kom zing met ons van alle mensen alle mensen vrij en blij 
dit is het lied van alle mensen alle mensen vrij en blij 
 
de kathedraal galmt met wonderlijk zingen 
elk levend wezen draagt zijn steentje bij 
zingt in het koor van alle mensen alle mensen vrij en blij 
dit is het lied van alle mensen alle mensen vrij en blij 
  



Mooi plekje 
 
ik weet een mooi plekje in het paradijselijk groen 
daar is het nog steeds om de stilte te doen 
ik weet een mooi plekje waaar de zon altijd schijnt 
en de schaduw in je zelf weer spoedig verdwijnt 
een mooi plekje een mooi plekje 
voor jou en voor mij 
een mooi plekje een mooi plekje 
voor jou en voor mij 
 
ik weet een mooi plekje waar we strijden en beminnen 
en elke keer een nieuwe lente beginnen 
ik weet een mooi plekje waar je de natuur nog proeft 
en alles daarbuiten eigenlijk niet meer hoeft 
een mooi plekje een mooi plekje 
voor jou en voor mij 
een mooi plekje een mooi plekje 
voor jou en voor mij 
 
ik weet een mooi plekje maak het niet stuk 
want het is ook de sleutel van jouw geluk 
 
 

't zijn de kleine dingen die het doen die het doen 
't zijn de kleine dingen die het doen 
't zijn de kleine dingen die het doen die het doen 
't zijn de kleine dingen die het doen 

dat kleine beetje zon waar je al weken lang op wacht 
die uitgestoken hand die je van hen niet had verwacht 
dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment 
die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent. 

refrein 

die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag 
dat onverwacht gesprek toen je 't allemaal niet meer zag 
't was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon 
het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon 

refrein 

we leven in het groot we maken veel te veel mis waar 
we praten wel, maar luisteren zelden naar elkaar 
we kijken naar een punt en veel te weinig om ons heen 
we zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen 

refrein 

  



Angels watching over me 
all night all day 
angels watching over me my Lord 
all night all day 
angels watching over me 

 
sun is a-setting in the west 
angels watching over me my Lord 
sleep my child take your rest 
angels watching over me 

all night all day 
angels watching over me my Lord 
all night all day 
angels watching over me 

 
now I lay me down to sleep 
angels watching over me my Lord 
I pray the Lord my soul to keep 
angels watching over me 

all night all day 
angels watching over me my Lord 
all night all day 
angels watching over me 

 
 
Rock my soul 
rock my soul in the bossom of Abraham (3x) 
oh rock my soul 
 
so high - can't get over it 
so low - can't get under it 
so wide - can't get around of it 
Oh rock my sould 
 
rock my soul (3x) 
oh rock my soul 
 
  



Aan de Amsterdamse grachten 
 
er staat een huis aan de gracht in oud Amsterdam 
waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam 
nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor 
en ook die heerlijke zolder werd tot kantoor 

alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer 
en over 't water gaat er een bootje net als weleer 

 
aan de Amsterdamse grachten 
heb ik heel mijn hart voor altijd verpand 
Amsterdam vult mijn gedachten 
als de mooiste stad in ons land 
al die Amsterdamse mensen 
al die lichtjes 's avonds laat op het plein 
niemand kan zich beter wensen 
dan een Amsterdammer te zijn 
 
'k heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien 
en nimmer kreeg ik genoeg van 't reizen nadien 
maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij 
naar Hollands kust en de stad aan Amstel en IJ 
Waar oude bomen dromen hoog boven 't verkeer 

En over 't water gaat er een bootje net als weleer  
 
aan de Amsterdamse grachten 
heb ik heel mijn hart voor altijd verpand 
Amsterdam vult mijn gedachten 
als de mooiste stad in ons land 
al die Amsterdamse mensen 
al die lichtjes 's avonds laat op het plein 
niemand kan zich beter wensen 
dan een Amsterdammer te zijn 
 
 
 
 


